
 



 
 

Stt 

 

MỤC LỤC 
 

Số 

trang 

    
PHẦN I 

NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ 
 

1.  Âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong Đông Xuân 

1953 - 1954. 

TS Trần Tăng Khởi  

Học viện Chính trị khu vực III 

01 

2.  Chiến dịch Điện Biên Phủ - diễn biến, kết quả và bài học kinh nghiệm. 

TS Lê Nhị Hòa 

Học viện Chính trị khu vực III 

09 

3.  Sự chủ động, sáng tạo của Đảng trong chiến dịch Đông - Xuân 1953 – 1954 

với đỉnh cao là trận quyết chiến Điện Biên Phủ.               

PGS, TS Ngô Văn Hà 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng                                       

20 

4.  Từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ - Bước trưởng thành vượt bậc 

của Quân đội nhân dân Việt Nam.  

Trung tướng Thái Đại Ngọc 

Quân khu 5 

32 

5.  Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

TS Nguyễn Mậu Linh 

Học viện Chính trị khu vực III 

39 

6.  Vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với chiến thắng Điện Biên Phủ 

TS Nguyễn Thị Hoài Phương 

Học viện Chính trị khu vực III 

46 

7.  Nghệ thuật kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao để kết thúc 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong giai đoạn 1953 – 

1954 

ThS Cao Thị Hiệu 

Học viện Chính trị khu vực III 

56 

8.  Liên minh chiến đấu của quân và dân ba nước Đông Dương trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ 1954  

PGS, TS Hoàng Chí Hiếu–  

NCS Võ Văn Minh 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

67 



67 
 

LIÊN MINH CHIẾN ĐẤU CỦA QUÂN VÀ DÂN BA NƯỚC  

ĐÔNG DƯƠNG TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 

PGS, TS Hoàng Chí Hiếu* 

NCS Võ Văn Minh** 

 

Tóm tắt: Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến dịch 

Điện Biên Phủ, lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (và rộng ra là toàn bộ cuộc chiến tranh cách mạng 1945 - 1975), quân và 

dân ba nước Đông Dương có một kế hoạch tác chiến chung và thực hiện một 

loạt các cuộc tiến công trên khắp các chiến trường. Sự liên minh chiến đấu đó 

góp phần quyết định thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Từ khóa: Việt Nam, Lào, Campuchia, Điện Biên Phủ. 

1. Khi ba nước cùng chung một chiến hào 

Cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, có nhiều mối liên hệ lịch sử và văn 

hóa, giữa nhân dân ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia sớm gắn kết với nhau 

trong cuộc chiến chống thù chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 

Dương, năm 1945, cách mạng lần lượt thành công ở mỗi nước. Đó là nhân tố 

quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết, liên minh giữa ba dân tộc. Và khi 

thực dân Pháp quay trở lại xâm lược thì nhân dân ba nước cùng chung chiến hào. 

Ngày 25/11/1945, Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Ðông Dương ra Chỉ 

thị Kháng chiến kiến quốc, trong đó chủ trương thống nhất Mặt trận Việt - Miên 

- Lào chống Pháp xâm lược. Tại Ðại hội lần thứ 2 (1951), mặc dù chia tách Ðảng 

Cộng sản Ðông Dương để thành lập mỗi đảng riêng của từng nước nhưng Chính 

cương của Ðảng Lao động Việt Nam khẳng định: “1. Dân tộc Việt Nam đoàn 

kết chặt chẽ với hai dân tộc Miên, Lào và hết sức giúp đỡ hai dân tộc ấy cùng 

nhau kháng chiến chống đế quốc xâm lược, giải phóng cho tất cả các dân tộc 

Ðông Dương. 2. Nhân dân Việt Nam đứng trên lập trường lợi ích chung mà hợp 

tác lâu dài với hai dân tộc Miên, Lào trong kháng chiến và sau kháng chiến” 1. 

 
*, ** Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 
1 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12 (1951), Nxb CTQG, H, 2001, tr. 441-442. 


